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Op zondag 2 oktober 2011 was het dan eindelijk de lang verwachte confrontatie van 
onze muzikanten met de jury van het Provinciaal Orkestentornooi. Elf verenigingen 
zouden die dag in de Bosuil te Jezus-Eik hun kunnen demonstreren. Onze Sint-
Martinusfanfare diende als eerste aan te treden, om 10 uur in de ochtend, uiteraard 
onder de kundige leiding van dirigente Dorien Bosmans. 
 
Het werd een heerlijke ochtend. Met 26, allemaal eigen muzikanten, keurig in het 
gekende uniform, werd het podium in de grote zaal van de Bosuil een streling voor het 
oog. En muzikaal klonken de te spelen werken vloeiender dan ooit, breder en intenser, 
met zachte piano’s en flink geaccentueerde forto’s. 
 
Zelfs de gestrenge jury kwam tot een waarderende conclusie: Bravo, mooie prestatie, 
proficiat met deze mooie groep! De mooie sound en sfeer in de beide nummers werd 
geloofd op het beoordelingsblad. Met 86% werd het vele repetitiewerk van de voorbije 
maanden en de concentratie van de finaledag terecht beloond en bekroond! 
 
En de reactie van onze dirigente: Ik ben ongelooflijk fier op onze groep. Er werd een 
mooie prestatie neergezet. Tuurlijk kan het altijd beter, maar daarom is het ook een live-
optreden met enkel eigen muzikanten. De positieve feedback (van de jury) nemen we mee in 
onze bagage en zullen we gebruiken bij de komende repetities. 
 
En aldus werd er op 2 oktober 2011 alweer een nieuwe steen in onze 
muzikale Kesterse rivier gelegd! 
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Proficiat!!! 
 
 
Een provinciaal tornooi, georganiseerd door VLAMO en de provincie Vlaams-Brabant, kan 
men tegemoet gaan met knikkende knieën en trillende vingers, het ene al zo nefast als het 
andere. Men kan het ook aanpakken met bazuingeschal en publiek en jury tegemoet treden als 
opgejutte veroveraars, zonder vrees voor technische tegenvallers of muzikale uitschuivers. 
 
Onze muzikanten hebben dit tornooi opgevat als een gelegenheid om, samen, gestaag de 
opgelegde stukken in te studeren en, zonder complexen of arrogantie, te ijveren voor de best 
mogelijke uitvoering. De try-out van 14 september, een feestelijke woensdagavond trouwens 
waarover verder in dit nummer een bondig relaas, was een geslaagde algemene repetitie, zo 
mochten we alleszins vernemen van de aanwezige deskundigen en van tal van gewezen 
muzikanten uit de eigen fanfare. 
 
Geen bazuingeschal dus voor Jezus-Eik. Gekozen werd voor een bevestiging in de derde 
afdeling, omdat musiceren in onze opvatting prettig moet blijven, zonder externe druk, voor 
elk lid van de groep, hoe geschoold en geoefend zij inmiddels ook zijn geworden. Tijdens het 
jaarlijks concert worden de grenzen van jaar tot jaar verlegd, naar beter technisch en hoger 
muzikaal. Dat moment is dan ook steeds weer het kunstige hoogtepunt van het harmoniejaar. 
 
De uitslag heeft u al kunnen lezen, maar wij herhalen hem graag:    86% 
In schoolse termen is dit nog altijd een grootste onderscheiding! 
 
En alweer duwt de kalender ons verder, zonder veel verpozen. Tijd om te niksen is er niet. 
Het weekend van 22 en 23 oktober wenkt voor het jaarlijks eetfestijn van de fanfare, het 
fameuze ‘Eten van ‘t muziek’. Dat het Gild van ’t paardenvolk 140 jaar bestaat, zullen we niet 
ongemerkt laten voorbijgaan. De muzikanten zijn al uitgenodigd zaterdagavond 5 november 
vrij te houden. Ook de organisatie van de 11-novemberviering op zondag 13 november vroeg 
inmiddels al de volle aandacht, en dat Sint-Cecilia ook in november gevierd wordt door haar 
Sint-Martinus-adepten zal evenmin verwondering wekken. En zo nadert december met rasse 
winterse schreden, zodat het optreden in de kerk op Kerstmis al duchtig wordt voorbereid 
tijdens die gezellige woensdagavonden, vruchtbare repetitiemomenten waarbij samen 
musiceren leidt tot gedeelde muzikale vreugde ondanks het intense zwoegen en blazen… 
 
Gezellig en vreugdevol was ook het verlengstuk dat na het Orkestentornooi aan de uitstap 
werd gebreid aan de boorden van de Zoete Waters te Oud-Heverlee. Rond de tafels werd de 
ochtendprestatie nog eens gretig herbeleefd en werden ook de deskundige commentaren van 
de jury even gretig als deskundig van commentaar voorzien.  
 
Maar de fierheid om de fijne muzikale prestatie werd terechte trots toen werd beseft en 
herhaaldelijk uitgesproken dat uitsluitend eigen muzikanten hiervoor hadden gezorgd!  De 
pluim op de hoed kreeg meteen verblindend gouden tinten! 
 
 
Willy 
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Het Gild van het Paardenvolk 
 
 
 
 
Het jubeljaar van de fanfare krijgt er dit jaar nog een collega bij. In 2011 immers viert ook het 
Gild van het Paardenvolk zijn jubileum, het jubileum van 140-jarig bestaan. Ook dat dient 
gevierd te worden te Kester want de verdiensten van deze vereniging, ooit het Genootschap 
van de H. Drievuldigheid genoemd, zijn onmetelijk groot.  
 
De Paardenprocessie van Kester is het levenswerk van het Paardenvolk. Toen de processie al 
lang bestond en de vrome bewoners dezer streek hun nood gingen klagen bij de hemelse 
krachten of bijstand gingen inroepen voor huis en stal, niet bevreesd voor hun luid en 
zichtbaar aandringen, hebben ze zeker ook hun trouwste dier uit de wei gehaald en samen met 
hem de lange weg over Herfelingen en Oetingen afgelegd. Klopt, en er zal u worden 
opengedaan, was geen vergeten leuze… In groep werd de bedetocht nog beter gezien en 
gehoord hierboven. Tot op vandaag is Kester fier op het Gild, zijn ruiters en zijn bestuur, zijn 
paarden en zijn heerlijke tradities. 
 
 
 

 
 
 

 
Hiernaast vinde men een foto, recent 
genomen tijdens de Heidetocht van  
1 mei, met voorzitter Willy Van Ongeval 
tussen de ruiters-bestuursleden Pierre en 
Casimir Van Schepdael. 
 
 
 
 
Onze Naklanken kijken bij dit feestjaar 
op de volgende pagina dan ook even 
terug naar de viering van een vorig 
jubileum, Alix Roosens 25 jaar president-
kapitein in 1949, en roept herinneringen 
op aan de leden van het Gild die toen 
rond hem verzamelden op de trappen van 
de kerk. Hun namen lezen als een brok 
hartelijke Kesterse geschiedenis. 
 
De leden van de Koninklijke Fanfare 
Sint-Martinus wensen hun Gildebroeders 
een heuglijke viering en, voor de 
toekomst, een veilig en vredig verder 
bestaan, een stevige peiler in het dorp. 
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Van l. naar r. Op de eerste rij: Jean Dedoncker, voorpost. René Van Ongeval, standaarddrager. 
Gustaaf De Coster, commandant. E.H. De Beukeleer, pastoor. Alix Roosens, erevoorzitter, jubilaris. 
E.H. Modest Van Limmel, onderpastoor. Jozef Van Schepdael, later burgemeester, luitenant. Jozef 
Leroy, standaarddrager. August Biltereyst, voorpost. Nestor Vanschepdael, burgemeester. Maurice 
Deviche. 
Op de tweede rij: Maurits Lichtert. R. Temmerman. Gustaaf Moons. Maurice Segers. Louis 
Vandenneucker. August Van Hassel. Maurits Vannijvel. Nestor Van de Ville. Victor Engelbeens, 
veldwachter. 
Op de derde rij: Theofiel Cosyns. Jozef De Coster. Marcel Devuyst. Albert Deleener. Leopold Danau. 
Emiel Juwet. Pierre Nerinckx. Nestor Van Ongeval. Arthur Devits. René Van Hassel. Marcel 
Timmermans. Felix Juwet. August Juwet. 
 
 
 
 
 

Uit de fanfarefamilie… 
 
 

 

Schenk een abonnement op Naklanken aan familie of vrienden die buiten 
Kester zijn gaan wonen, maar die – wees er zeker van – zullen waarderen 
nog eens wat Kesters nieuws te mogen lezen… Ook zij zullen nog prettige 
dorpse herinneringen hebben aan de dagen dat zij uitkeken naar het spelen 
van de processiemarsen, naar de concerten, of gewoon naar de klankrijke 
fanfaremuziek.     … en dat alles voor amper € 5,-….! 
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The streets of Kester, anno 1860 (deel 2) 
 
 
Wandelen we nu met onze gids naar het gehucht Brugge dan kennen we er vandaag de lange 
Langestraat, doorlopend tot in Vollezele. Ten tijde van Popp startte in Brugge de Groenstraet. 
Met die naam volgde zij trouw de huidige loop van de huidige Asseveldstraat, tot aan de 
Hondsbergstraat die naar het dorp van Herfelingen leidt. Vanaf dat kruispunt begon indertijd 
de Langestraet. En ze zou, zoals de Paardenprocessie vandaag nog doet, naar de huidige 
betonbaan slalommen om vervolgens haar huidige bedding te volgen richting Spieringen en 
Vollezele. 
 
We stappen, even verder, in het spoor van de Paardenprocessie en slaan de Hollandstraat in. 
Onze gids kende die weg als de Bontestraet, aldus genoemd tot aan de hedendaagse Oetingse 
versie ervan. Aan de aloude Kapel houden we even stil en vinden er de Kleine Hollandstraat. 
Het linkerluik ervan heette toendertijd ‘Michiels veldbaen’  terwijl het luik richting Oetingen 
‘Neerbeke veldbaen’ werd genoemd. Ook vandaag nog spreekt men er van de ‘Veldbaan’, de 
‘veltboan’ op z’n Kesters uitgesproken.  
 
De laatste straat op Kesters grondgebied, aansluitend op de Langestraat, is vandaag de 
Bekeveldstraat. Ten tijde van Popp was dit de Rooversnestkeitse, die logischerwijs leidde naar 
de verdoken hoeve en akkers in het Rooversnest. 
 
Keren we, genietend van het landschap en de rust, terug naar de Kapel en de huidige 
Peverstraat, dan belanden we met onze gids in de nu vergeten Candasse(l)beekstraet. Deze 
straat met haar exotische naam volgt, richting Goteringen, de Walleblokbeek. Waar vandaag 
E.H. Jos De Smedt woont, verbond de Keysenbergweg onze Candasse(l)beekstraet  met de 
huidige Frankrijkstraat, die toen de Sluisedrieschstraet werd genoemd, een collectie namen 
die uit ons collectief geheugen grotendeels zijn verbannen.  
 
Na een stevige helling krijgt de Candasse(l)beekstraet, ter hoogte van de Renskouter, rechts 
gezelschap van de Neerkouterbaen¸ een lieflijke verbinding met de huidige Hollandstraat. 
Links ligt de kouter De Godt genoemd. Wie heeft er al van gehoord?  
 
Helemaal boven sluit onze straat aan op de Goteringenstraet, ook als de Natteveldstraet op 
zijn kadasterkaart door Popp ingekleurd, die de Langestraat verbindt met het grote ‘Hof ’t 
Natteveld’.  
 
Hernemen we onze wandeling aan de Langestraet en volgen we deze Goteringenstraet ofte 
Natteveldstraet, dan komen we rechts eerst de Oosterveldbaen tegen, met de hoeven van Van 
Ongeval (ofte Bleker) en De Coster reeds uitdrukkelijk aangeduid op de kaart van 1860. Deze 
baen loopt zelfs door naar de Bruggebeek, de beekovergang bij de Vonderplanke, de Voetberg 
en de Groten Halleweg (richting Sint-Jozefskapel). Volgens een bevolkingsregister van 
enkele decennia later zou deze verlenging, van aan de Voetberg, gewoon het begin worden 
van de Goteringenstraat. Maar de tijden veranderen zo snel en ook de namen van de straten. 
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Honderd meter voorbij het Van Reepinghenhuisje versie 1860 lag, rechts, de nog bestaande 
arm van de Goteringenstraat, toen Goteringenkeitse genoemd, met diverse (op één na) nu 
verdwenen woningen en tal van landouwen die deel uitmaakten van het belangrijk 
Goteringenveld.  
 
Enkele stappen voorbij de aansluiting met de Candasse(l)beekstraet en de kouter De Godt, 
dichtbij wat later gekend zou zijn als het café ‘De Boerenrust’, staan we aan de kruising met 
links de huidige Frankrijkstraat en rechts de Daalstraat. Maar Philip-Christiaan Popp heeft 
andere namen in zijn hoofd. Links ligt voor hem de Wallebroekbaen die wat verder wegdraait 
naar de Oetingse Warandestraat, maar vandaar aansluiting krijgt van de reeds genoemde 
Sluisedrieschstraet.  
 
Waar vandaag rechts de Daalstraat begint, vertrok toendertijd de idyllische loop van de 
Goteringenveldbaen, die doorliep, in haast rechte lijn, voorbij de bronnen van de Bruggebeek 
en de steile klim van Berghom, tot aan de huidige Kesterweg. ‘Den Daal’ die we nu kennen 
werd anno 1860 genoemd als het gehucht Rendael, met de Rendaelweg zijnde de huidige 
Daalstraat, sterk bewoond en als gekoesterd tussen de huidige Goteringenstraat en Berghom. 
 
Aan de ‘Vierhoek’ waar vandaag de Warandestraat de Berghomstraat ontmoet, liep 
toendertijd links de Vierbergenstraet naar Oetingen en rechts de Swingelbergstraet, voorbij de 
verdwenen molen van de Vierbergen, op en over de heuvel, tot aan het gehucht Berchom met 
zijn grotere hoven van Van Schepdael, Van Ongeval en de Bail.  
 
En zo staan we voor het meest noordelijke gedeelte van Kester, de Heide. Eén straat omarmt 
de ganse Kesterheide. Vandaag is dat de Kesterweg, maar ten tijde van P.-C. Popp werd ze, 
eenvoudig landelijk, als Lindestraet vermeld, over haar ganse lengte, van de huidige 
Bruneaustraat tot aan de Sint-Annastraat in Oetingen.  
 
Vertrekken we vanuit de Sint-Annakapel richting de Heide dan ontdekken we eerst de Sint-
Antoniuskapel. Hier ligt ook de Lampekeitse. Al van gehoord? Het wegje is nog altijd een 
schaduwrijke en vochtige keitse, en hij verbindt de Lindestraet  met de reeds genoemde 
Swingelbergstraet.  Eerst nog wat restanten van de IJzeren Muur, een holle weg en de eerste 
huizen van Kester. Rechts ontvouwt zich een breed en aanlokkelijk landschap, links ligt op de 
hoogte het Heydegehucht.  
 
Waar nu Satcom heerst, vertrok links de Nederheydestraet, die langs het Kruis en Perviso 
steeg tot aan de IJzeren Man. De onderste heidestraat noemde Popp toen, ietwat verrassend 
voor onze waarneming, de Hoogheydestraet. Lag hier binnen deze straten het beruchte 
domein van de vervaarlijke Tongsnijders? Intens bewoond gebied was het alleszins, 
afgezonderd op de hoogte, enkel met een onooglijk pad verbonden met de huidige Kattestraat 
en Leerbeek. Onderaan de heideberg liep de Lindestraet verder naar de vertrouwde Chapelle 
Saint-Joseph en naar het tracé van de Grooten Halleweg, die uiteraard niet de zeer recente 
Edingsesteenweg zou volgen maar snel afboog naar de Voetberg, de verrassende 
Vondelplanke, richting Goteringen. 
 
Een wandeling in de tijd en door het oude dorp, een momentopname die grotendeels aansluit 
bij wat de stichters van de fanfare hebben gekend. Maar vergeten we niet dat al die baenen, 
wegen en keitsen toen vaak niet meer waren dan onverharde aardewegen, stofferig in 
zomertijd, modderpoelen in de winter, altijd rijk aan putten en gevaren.  
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Jaarlijks is een stevige delegatie van de Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Appels 
(Dendermonde) present op het lenteconcert van onze harmonie. Jaarlijks kunnen we ze 
steevast begroeten en danken om de warme band die aldus in het leven wordt gehouden. 
 
Vanaf dit jaar mag onze zustermaatschappij zich Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-
Cecilia noemen, omdat ze 50 jaar bestaat. Herboren uit een vorig uitdovend leven, mocht ze 
recent uit handen van gouverneur André Denys van Oost-Vlaanderen de oorkonde ontvangen 
die haar dit predicaat toekende. 
 
De Koninklijke harmonie van Appels telt momenteel 200 leden waarvan dertig muzikanten, 
twintig trommelaars en twintig majorettes. Hun infoblad ‘St. Cecilia info’ was ooit inspiratie 
en model voor onze Naklanken.  
 
Van harte wensen wij voorzitter Guido Vercammen, ondervoorzitter Pierre Scholliers, het 
ganse bestuur, en in het bijzonder dirigent Frans Boeykens, te feliciteren bij dit heuglijk 
moment in het boeiend bestaan van hun maatschappij.   
 
 

Uit de fanfarefamilie… 
 
 
Een Gouden Jubileum 
 
Op 5 augustus 1961 trouwden te Bellingen Roger Juwet en Alice Vandroogenbroeck 
(Bruneaustraat 94). Precies 50 jaar later, 50 gelukkige jaren later zeggen ze zelf, vierden zij 
dit heuglijk gebeuren nogmaals, nu omringd door een brede schare familie en vrienden, in 
feestzaal ‘Ter Heyde’ te Kester. Warme buren, schatten van vriendschap, steeds behulpzame 
handen, en voor de fanfare enthousiaste supporters van het eerste uur: die eretitels verdienen 
een oprechte en overtuigende proficiat Alice en Roger!!!!  
 
en nog eentje… 
 
want op zaterdag 10 september vierden onze voorzitter Willy Juwet en Christiane 
Muysewinkel,  in gezellige familiekring in ’t Kreukeltje te Oetingen, dat zij op 26 en 27 juli 
1961, te Appels (Dendermonde) aan een gelijkaardig parcours waren begonnen.  
 
en nog meer goud dit jaar… voor Roger Van Holder en Marie Vanderheyden 
(op 20 januari) en voor Jozef Walravens en Georgette Raemdonck (op 25 april), die echter, 
discreet, ontsnapten aan de pen der Naklanken. Komen onze gelukwensen te laat, ze zijn 
alleszins warm en gemeend!!! 
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De kroniek van ‘t muziek 
 
 

Uit de agenda 
 
Na de drukte van het voorjaar, al uitvoerig aan bod gekomen in Naklanken 16, was het een 
tijdje rustiger voor de muzikanten. Geen publieke optredens meer, maar des te intenser 
repeteren voor wat komen zou. 

 
   De Try-out van 14 september… 

                                  of een open repetitieavond 
 
 

 
 
 
Het zou een gezellige avond worden waarbij de opgelegde muziekstukken van het Provinciaal 
Orkestentornooi van 2 oktober aan het publiek konden voorgeschoteld worden. En ondanks de 
naweeën van de nog sluimerende vakantie en wat accidentele tegenvallers, zoals het ongeval 
van trompettist Marcel Vellemans, werd het een muzikaal geslaagde avond.  
 
Gezelligheid was de tweede troef van die avond, een doordeweekse woensdagavond dan nog. 
Alle abonnees, steunende leden en sponsors waren uitgenodigd maar ook 121 gewezen 
muzikanten van de fanfare en van de ooit zo bloeiende jeugdharmonie.  
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Het werd een avond waarin dankbaarheid voorop stond. En bovendien kwam het 
gemeentebestuur, met burgemeester Michel Doomst als spitse woordvoerder, de jubilaris van 
165 jaar met heel wat kleurrijke pluimen tooien. Dat aldus wat cultureel erfgoed van Kester in 
het daglicht werd gesteld, op officiële toonaarden bovendien, hoorde thuis in diezelfde 
categorie van dankbaarheid.  
 
De bijhorende en fel gesmaakte receptie, grotendeels in de korf van de gemeente aangeboden, 
noopte vervolgens de vele aanwezigen nog wat langer te vertoeven in de zaal van ’t Jagershof. 
En daar had geen enkele muzikant problemen mee… en evenmin om aan iedereen ‘dank’ te 
zeggen. 
 
 

    
       

         
 
 …en het tornooi van 2 oktober. 
 
 
Al blijft die dag nazinderen bij alle aanwezige muzikanten, onze lezers hebben het relaas 
reeds gevonden in dit nummer en wellicht ook kunnen horen uit de mond van enthousiaste 
getuigen. 
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Op de agenda 
 
 

Het jaarlijks eetfestijn 
 
 
De maanden vliegen voorbij en de activiteiten zijn haast niet bij te houden. Op zaterdag 22 en 
zondag 23 oktober worden alle sympathisanten van de harmonie uitgenodigd op ons jaarlijks 
eetfestijn, het ‘Eten van ’t muziek’. Zoals de vorige jaren zal het door gaan in de 
zaal van ’t Jagershof, op zaterdag van 17u30 tot 22 uur en op zondag van 11u30 tot 15 uur. 
Iedereen is welkom!  
 
 

140 jaar Gilde van ‘t Paardenvolk 
 
 
Dit jubileum van het Gild, een ander stukje cultureel erfgoed van Kester, wordt gehouden in 
de feestzaal ‘Ter Heyde’ op zaterdag  5 november. Het is overduidelijk dat dit gebeuren heel 
wat muzikale klank verdient omwille van het luisterrijk verleden van de vereniging, maar ook 
omwille van de vele vriendschaps- en samenwerkingsbanden die fanfare en paardenvolk al 
decennia lang verbinden.  
 
Dit jubileum en de voorziene feestelijke avond werden dezer dagen evenwel overschaduwd 
door het pijnlijke ongeval dat het leven kostte aan de drijvende en jonge kracht die  
Hilde Decoster was. Haar overlijden kneep iedereen in Kester en Oetingen fel in het hart. 
Haar uitvaart in de parochiekerk van Oetingen werd een spontane uiting van intens medeleven 
en troostende emoties voor haar gezin en haar familie. Onze harmonie herhaalt nogmaals haar 
blijvend medeleven voor elkeen die Hilde nabij was. 
 
 

11-novemberviering 
 
 
Het is ondertussen een heuse traditie geworden. Parochie, gemeentebestuur, Dorpsschool en 
fanfare organiseren ook dit jaar – zij het op zondag 13 november – het herdenken van de 
beide wereldoorlogen en van de offers die zovelen hebben gebracht tijdens die droeve tijden, 
tot het offer van hun leven toe. Sinds een handvol jaren worden, op het feest van Sint-
Martinus, ook de overleden leden van onze Sint-Martinusfanfare herdacht. Dit ingetogen 
moment van Kesterse dankbaarheid brengt jaar na jaar veel mensen samen in de parochiekerk 
en bij het monument van de gesneuvelden. Ook dit jaar zal dit zo zijn, samen met de 
gewaardeerde delegaties van het gemeentebestuur, de Dorpsschool, van SATCOM en het 
Pajottenlands Politiekorps. Aan allen en iedereen onze warmste dank.  
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In de aanloop naar ons jubileumjaar 2011 keken wij in Naklanken 14 tot 16 al terug naar 
de mensen  die in 1846 onze ‘Société des fanfares St Martin’ te Kester hebben gesticht. Wie 
ze zijn, weten we niet. Daarom, als eer- en dankbetoon, noemen we alle gezinnen die toen in 
Kester woonden. Graag blijven we ook in dit nummer hun beroep vermelden, omdat de lezers 
het uitdrukkelijk waarderen en vragen. In het vorig nummer eindigden we onze opsomming in 
Brugge. En nu het vervolg uit het bevolkingsregister van toen:                    
 
Zonder straatnaam 
 
Judocus Dierickx (veearts) en Carolina Galmart (pagtersse) 
Petrus Josephus Bellemans (landbouwer) en Berlindis van Bever (landbouwster) 
Philippus Van Bever (schrijnwerker) en Petronilla Ocula (herbergierster) 
 
Op de Heyde 
 
Arnoldus Vandersteenen (boerenknecht) en Joanna Catharina De Dobbeleer 
Jan Baptist Conteyns (dagloner) en Maria Josepha Danau (dagloonster) 
Philippus Pillet en Maria Elisabeth Danau (spinster) 
Jan Baptist Vanopdenbosch (dagloner) en Carolina Van Eesbeek (dagloonster) 
Judocus Treuttens (dagloner) en Catharina Gossez (spinster) 
Nicolaes Debontridder (dagloner) en Joanna Treuttens (dagloonster) 
Gilles Treuttens (dagloner) en Francisca Derademakeer (spinster) 
Maria Francisca Jacobs (landbouwster), weduwe van Adrianus Vanderheyden 
Jan Baptist Danau (dagloner) en Catharina Van Snick (spinster) 
Petrus De Gieter (dagloner) en Maria Anna Tondeur (spinster) 
Petrus Franciscus Vanbossuyt (landbouwer) en Joanna Maria Debroeyer (landbouwster) 
Franciscus Vandevelde (landbouwer) en Anna Christina Vanderheyden (landbouwster) 
Josephus Helpers (landbouwer) en Anna Catharina Tielemans (landbouwster) 
Petrus Cromphoudt (landbouwer) en Anna Catharina Luyckx (landbouwster) 
Franciscus Venderickx (landbouwer), weduwnaar van Anna Catharina Brysens 
Bauduinus Lissens (landbouwer) en Maria Theresia Debontridder (landbouwster) 
Philippus Debontridder (dagloner) en Maria Anna De Beyst (dagloonster) 
Franciscus Penninckx (dagloner) en Maria Theresia Brabant (spinster) 
Jan Baptist Penninckx (dagloner) en Maria Elisabeth Brabant (dagloonster) 
Joanna Maria Deslachmeulder (landbouwster), weduwe van Adrianus Vanhoegaerden 
Nicodemus De Cuyper (pensionné) en Joanna Catharina Luyckx (spinster) 
Joanna Catharina Van Eeckhoudt (spinster), wwe van Jacobus Vansteenstraeten 
Petrus Joannes Timmermans (boerenknecht) en Rosalia Baillieu (dagloonster) 
Petrus Danau (dagloner) en Petronella Baudewijns (spinster) 
Jan Baptist Abbeels (dagloner) en Maria Joanna Treuttens (spinster) 
Nicolaes Hemmerijckx (dagloner) en Joanna Catharina Cool (dagloonster) 
Jacobus Danau (dagloner) en Anna Maria Wijverkens (spinster) 
Franciscus Deslachmeulder (landbouwer) en Joanna Maria De Smedt (landbouwster) 
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Joannes De Beyst en Anna Catharina Husdens 
Josephus Timmermans (dagloner) en Maria Theresia De Smet (dagloonster) 
Franciscus Roobaert (landbouwer), weduwnaar van Gertrudis Moons 
Antonius Cochez (dagloner) en Joanna Maria Roobaert (dagloonster) 
Carolina Debontridder (dagloonster) 
Petrus Chrispeels (dagloner) en Joanna Maria Soetaert (dagloonster) 
Nicolaus Van Bellinghen ‘dagloner) en Christina Treuttens (dagloonster) 
Petrus Soetaert (landbouwer) en Maria Anna Chrispeels (spinster) 
Michael Ballieu (dagloner) en Maria Theresia Debontridder (spinster) 
Engelbertus Van Snick (landbouwer) en Maria Josepha Ringaert (landbouwster) 
Jan Baptist Wauters (landbouwer) en Barbara Van Opdenbosch (landbouwster) 
Jacobus Juwet (landbouwer), weduwnaar van Maria Anna De Groodt 
Nicolaes De Groodt (landbouwer) en Maria Debontridder (spinster) 
Petrus Derook (dagloner) en Maria Joanna Denil (dagloonster) 
Dominicus Albert (landbouwer) en Joanna Chrispeel (spinster) 
Jan Baptist Van Eesbeek (dagloner) en Maria Elisabeth Vanderheyden (spinster) 
Jacobus Dekens en Maria Theresia Tondeur (spinster) 
Petrus Franciscus Haegeman (landbouwer) en Maria Theresia De Coster (landbouwster) 
Joannes De Coster (landbouwer) en Joanna Vanderheyden (landbouwster) 
Guilielmus De Doncker (dagloner) en Maria Catharina Vendrick (spinster) 
Franciscus Van Eeckenrode (dagloner) en Maria De Groodt (spinster) 
Jacobus Plas (landbouwer), weduwnaar van Isabella Tondeur 
Augustinus Treuttens (dagloner) en Maria Anna Michiels (dagloonster) 
Jan Baptist Ots (landbouwer) en Catharina Van Eeckenrode (landbouwster) 
Jan Baptist Danau (herbergier) en Maria Husdent (herbergierster) 
Maria Theresia Vanhassel (dagloonster), weduwe van Petrus De Clerck 
Jan Baptist Heremans (schoenmaker) en Joanna Roggemans (landbouwster) 
Petrus Joannes De Clerck (landbouwer) 
Joannes Thomas Dekens (timmerman) en Maria Theresia Roobaert (spinster) 
Jan Baptist Vanderwaeren en Anna Catharina Danau (spinster) 
Martin Borremans (herbergier) en Joanna Fluytliek (herbergierster) 
Jan Baptist Danau (landbouwer), weduwnaar van Theresia Schuyfeler 
Adrianus Paternot (dagloner) en Rosalia Derycke (dagloonster) 
 
Berchom 
 
Carolus Franciscus De Smet (dagloner) en Catharina Gheys (spinster) 
Guilielmus Dewit (landbouwer) en Maria Catharina Vanden Eeckhoudt (spinster) 
Adrianus Ronsijn (landbouwer) en Maria Vanhassel (landbouwster) 
Martinus Vanhassel (landbouwer) en Anna Maria Jacobs (landbouwster) 
Petrus Josephus Vanhassel (landbouwer), weduwnaar van Maria Alert 
Franciscus Poelaert (landbouwer) en Anna Catharina Leheu (spinster) 
Martinus Dekens (dagloner) en Joanna Catharina Jacobs (dagloonster) 
Adrianus Agneesens (landbouwer) en Anna Catharina Pappaert (landbouwster) 
Petrus Jan Geerts (dagloner) en Catharina Tiels (dagloonster) 
Joanna Debilde (spinster) 
Petrus Josephus Vanbellinghen (landbouwer) en Anna Catharina D’hont (spinster) 
Anna Maria Vanbellinghen (spinster) 
Petrus Josephus De Bail (landbouwer) en Elisabeth Treuttens (landbouwster) 
      (wordt vervolgd) 
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Herman Dewit OKRA-symbool! 
 
De leden van OKRA weten het al: onze Herman sierde deze zomer de voorpagina van het 
wijd verspreide en veelgelezen OKRA-magazine. Ongetwijfeld wordt het nummer bij velen 
gekoesterd en – ook omdat het om een zonnige foto van Herman gaat – veilig weggelegd, 
misschien wel bij de groeiende verzameling Naklanken.    
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Alvast ook bedankt… al wie steunt en sponsort! 
 
De subsidiërende overheden: Provincie Vlaams-Brabant en Gemeente Gooik 
De parochie Sint-Martinus Kester, het Gild van het Paardenvolk Kester en 
OKRA – trefpunt Kester 
Michel Doomst, burgemeester  
Inge Jacobs, schepen - Langestraat 33A, Kester 
Jos Walravens – Molenstraat 33, Kester 
Herman en Rosita Dewit – Molenstraat 62, Kester 
Remitrans – Internationaal transport – Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90) 
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) – Edingsesteenweg 70, Gooik  
Century 21 VMT  NV – 1740 Ternat, Assesteenweg 243 (0473/74 19 12) en  
         1755 Kester, Edingsesteenweg  
n.v. Olympia,  – Herfelingen, Steenweg naar Asse 183 (054/56 64 23) 
De Knijf Drukkerij – Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37) 
Peter Minnaert – schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)  
bvba Vanden Daele – metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86) 
ALU-PVC Bellemans – Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05) 
Garage–Carrosserie P. Christiaens – Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)          
Verzekeringskantoor Solange Limbourg – Herne, Centrum 21 (02/396 20 21) 
Bloemen ’t Heideroosje – Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86) 
SDS Verandabouw – Herfelingen, Steenweg naar Asse 200 (                           ) 
Veterinair Quadrant – Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31) 
Café-Feestzaal Jagershof – Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31) 
Marc Noël, ‘Management et Sécurité’, Zwaantje 45, 1755 Kester (02/356 08 61) 
Restaurant ’t Kreukeltje – Oetingen, Lenniksestraat 65 (054/56 81 07) 
Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) – Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33) 
Albert (+) en Augusta Vanrompaey – Musch, Kaardeloodstraat 91 b1, Ninove 
Gilbert Van de Ville, Kester, Bruneaustraat  
Elektro Tondeur – Kester, Bruneaustraat 2 (054/56 75 23) 
Architectenbureau Simon De Boeck – Gooik, Strijlandstraat 57 (0494 81 30 62) 
Romaine Van der Eeckt, Kester, Warandestraat 50  
Familie Minner-Kestens, - Kester, Schoonscheenstraat 
Wijnhandel Terlinden - Herfelingen,Terlindenstraat 16 (02/396 22 61 of  0474/599 888) 
Bvba Cochez – binnenhuisinrichting, Kester, Edingsesteenweg 301 (054/56 82 58) 
Decoster, Groothandel Bouwmaterialen – Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71) 
Cyclo Cosyns  - fietshandel - Kester, Langestraat 18 (054/56 88 73) 
Bakkerij Vansnick, - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32) 
Beenhouwerij Jos - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23) 
’t Kippenhof – Gooik, Ninoofse Steenweg 53 (nieuw adres!) (054/56 73 27) 
Verzekeringen Pierre Bouteille bvba – Oetingen, Frankrijkstraat 15A (054/56 85 29) 
 
en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de 
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 200 gezinnen! 
 
Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen 
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of 
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt! 
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Poëzie is ook muziek... 

      muziek is ook poëzie. 
 
 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
Van de ‘mooie groep’ op het grote podium van de Bosuil (Jezus-Eik) is er 
geen foto voorhanden, maar tijdens de open repetitie op 14 september 
verzamelden de acteurs even rond Dorien, met Alexandra als jonge rekruut 
centraal in beeld. Zij zouden op het tornooi met hun muziekprestatie 
heerlijke poëzie schrijven… en dus, voor het laatst in dit nummer :   
 

Proficiat!!  ‘Ik ben ongelooflijk fier op onze groep’! 
 


